God zal ze Zelf bevestigen en schragen!

Info 10 Bethel Schagen -9 mei 2025

BETH-EL
Beste vrienden en vriendinnen,

‘Kijk, dit stel ik me voor bij hoe het eraan toegaat in het Koninkrijk van God.’

Op zijn mobiel zien we een foto van hem, samen met een jongetje dat hij draagtin een
draaggordel. ‘Soms houdt hij echt zo met zijn handjes mijn hand vast. Je merkt hoe hij
geborgenheid ervaart. Zo gaat het er volgens mij ook aan toe in Gods Koninkrijk.

Lunch

Het is weer donderdag. Twee bezoekers zijn al mooi op tijd. We drinken samen een bakje koffie.
Een van hen heeft zelfgemaakte taart meegenomen. Ze voelen zich thuis. Tijdens de koffie
praten we en informeren we naar elkaar. lk stel voor buiten nog wat flyers uit te delen. Het is
mooi weer. Sommige mensen staan even stil
voor een praatje. Of ze weten dat er een kerk
in dit gebouw ‘schuilgaat’? Het is hun
onbekend. Mogelijk komen ze nog een keer
binnen als ze wat meer tijd hebben.

Een jongen staat wat vertwijfeld te kijken met
een flyer in zijn hand. Hij wil wat vragen. Van
welke kerk ik ben. Ik leg uit dat we een
Hervormde Evangelisatie zijn. Zelf is hij van
de Gereformeerde Gemeente. Hij is vandaag
in Schagen voor een kennismakingsgesprek
bij een vervolgopleiding. Hij is zichtbaar
verrast dat op de route van het station naar
zijn school een kerk zit.

Na uitgebreid met elkaar geluncht te hebben,
lezen we samen uit 1 Korinthe 15 over de
opstanding. Thema van vandaag: Echt
opgestaan! Een mooi gesprek volgt. De

gesprekken zijn ook heel persoonlijk. Als een van ons tijdens een persoonlijk moment
emotioneel wordt, pakt een van de anderen een bosje bloemen uit de vaas die op tafel staat en
biedt die bij wijze van troost aan.

Pastoraat

Na de lunchrijd ik voor een pastoraal bezoek naar een gemeentelid. Als ik mijn auto geparkeerd
heb en de laatste meters loop, kom ik een bezoeker tegen die ook regelmatig aanwezig is bij de
lunch. Ik krijg een banketstaaf in handen gedrukt. Na een korte groet loop ik door. Gewapend
met de banketstaaf bel ik bij het gemeentelid aan. Even later zitten we aan de koffie, terwijl we
kennis maken. De banketstaaf is heerlijk.



Het is het tweede pastorale bezoek van vandaag. Sinds vorige maand heb ik het pastoraat van
Bethel overgenomen. Mooi om zo de mensen beter te leren kennen.

Hoe verder?

De komende tijd wil ik me wat meer richten op samenwerking in de Noordkop. ledereen die ik
spreek is aan het pionieren. Het is heerlijk om op
bepaalde momenten even met elkaar van gedachten te
kunnen wisselen. Zo hebben we maandelijks ons ‘Tim
Keller moment’ in Alkmaar met de betreffende collega’s.
In Hoorn is er de behoefte om vaker af te spreken.

Kinderkoor Sjaloom £ Onlangs sprak ik collega’s straatevangelisten die op zoek
wil Kampen komt §

zingen £ zijn naar meer samenwerking. Vanuit de gemeente van

Van harte welkom!

Wieringerwaard loopt een initiatief om met meerdere
gemeenten samen iets op te zetten, speciaal voor
jongeren. Kortom: genoeg mogelijkheden om te
netwerken en meer samen te werken.

Intussen proberen we ook steeds activiteiten te plannen
die mensen naar Bethel trekken. Na de Kerst- en
Paaszang hebben we nu voor 31 mei een zangmoment

gepland, waarop het kinderkoor uit Kampen komt zingen.
Deze momenten worden ook enorm gewaardeerd.

We willen uvragen om te ...
Danken voor:

- ... de mooie, warme momenten tijdens de lunch,
- ... de fijne pastorale gesprekken,
- ... de ontmoetingen met collega’s uit de Noordkop.

Bidden of:

- ... God wil werken in de harten van de bezoekers,

- ... de komst van het kinderkoor gezegend wordt,

- ... we mogelijkheden zullen vinden voor vruchtbare samenwerking in de Noordkop,

- ... hetwerk impact zal hebben in Schagen, maar ook in andere plaatsen in Noord Holland.

Volg hier ons nieuwskanaal op Whatsapp. Voor LinkedIn klik hier.

Bethel is een kleine gemeente. We zijn afhankelijk van giften om het werk langere tijd te kunnen doen
en het eventueel uit te breiden. Draagt u het evangelisatiewerk een warm hart toe, dan kunt u uw gift
geven via de QR-code of door het over te maken naar IBAN: NL3ORABO0121256499

Uw gift via deze QR komt rechtstreeks ten goede aan het evangelisatiewerk.
Kent u anderen die deze info ook wel graag zouden ontvangen, vraag het hen en laat het mij weten.

Mail: evangelist@bethelkerkschagen.nl of app 0630912241.

Een hartelijke groet,

Arjan van den Noort
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