
God zal ze Zelf bevestigen en schragen!  

Info 3 Bethel Schagen – 31 januari 2025 

 

Beste vrienden en vriendinnen, 

Inmiddels is de maand januari alweer bijna om. Vandaag is het alweer de laatste dag van de 
maand. Deze maand is heel anders verlopen dan ik me had voorgesteld. En tegelijk was het ook 
een heel verrassende maand. God was zichtbaar aanwezig.  

Uitgeschakeld 

De maand is heel anders verlopen dan ik me had voorgesteld. We hadden allerlei ideeën en 
plannen om aan de slag te gaan. We zijn aan de slag gegaan. Maar ineens werd overal een streep 
doorheen gezet. Door een misstap, dinsdag 14 januari op het talud naast de dijk, tijdens een 
wandeling, brak ik mijn enkel, waardoor ik nu inmiddels 
bijna drie weken met de voet omhoog zit. Intussen ben ik 
geopereerd en zit ik in de herstelfase. Uitgeschakeld dus.  

In de eerste dagen gaan er allerlei gedachten door je 
hoofd: Waarom gebeurt dit uitgerekend nu in de 
beginfase? Hoe moet het verder met het werk? Moeten we 
dit zien als tegenwerking? Gelukkig heb ik weinig pijn en 
kan ik dus wel vanuit mijn stoel bezig achter de laptop. Ik 
besteed de tijd dan nu ook nuttig met telefoontjes, 
regeldingetjes, bestellingen. Ook heb ik nu alle tijd voor 
het maken van preken. Maar de deur in Bethel is nu voor 
een paar weken dicht. In ieder geval doordeweeks. 

Bemoediging van God 

Wat mooi als God dan juist in deze situatie bemoedigt. 
Wat dat betreft was het ook een heel verrassende maand. 
Naast de meerdere bemoedigende momenten die er al 
geweest zijn tijdens de Kerstmiddag en de lunch, werd ik 
afgelopen dinsdag opnieuw bemoedigd: Maandag ben ik 
geopereerd aan mijn enkel. Die nacht daarna moest ik in het ziekenhuis blijven. Dinsdag met de 
middag ben ik weer thuis. ’s Avonds zitten we nog wat na te praten. En terwijl ik met de voet 
omhoog in mijn stoel zit, word ik gebeld. Het blijkt iemand te zijn uit de buurt van Schagen. Hij 
heeft via een vriend gehoord van de Hervormde Evangelisatie Bethel. Zelf is hij katholiek, maar is 
juist geïnteresseerd in de Hervormde(!) Evangelisatie, omdat hij een vraag heeft die hij juist graag 

wil stellen aan iemand die Hervormd is        . We hebben een diepgaand gesprek, waarin hij zijn 
hele leven blootlegt. Ik heb hem advies mogen geven. Hij is mij dankbaar. En ik ben God 
dankbaar. Mogelijk komt hij naar de lunch en naar de diensten.  

Dit is een knipoog van God. God gaat door met Zijn werk, ook als de deuren van Bethel fysiek 
dicht zijn. Maar God zet ze op wagenwijd open. Voor God bestaan er geen gesloten deuren. 



 

Hij gaat voorop 

In de kerkzaal, hangt naast de preekstoel een tekst ‘En zie, Ik ben met u. Ik zal u behoeden, 
waarheen gij ook gaat.’ Deze tekst staat in Genesis 28:15. God zegt 
dit tegen Jakob die op dat moment in Bethel is, op de vlucht voor 
Ezau, onderweg naar Mesopotamië. Hij ziet in zijn droom een 
ladder, waarop engelen zich bewegen tussen hemel en aarde. 

Deze tekst is een bemoediging die iedere voorganger in Bethel 
meekrijgt, maar ook iedere kerkganger. God heeft vanuit de hemel 
contact met ons hier op aarde. God kijkt niet onbewogen toe, maar 
is actief aanwezig. 

Hij gaat voorop. Wij ervaren dit in de activiteiten die we organiseren 
vanuit Bethel. Wij merken het in de ontmoetingen die er zijn. We 
zien het aan de bijzondere dingen die er gebeuren, zoals het 

telefoontje van afgelopen dinsdag.  

 

We willen u vragen om te … 

Danken voor: 

- … een geslaagde operatie, 
- … de bijzondere dingen, waarin God laat zien dat Hij doorgaat, 
- … de bemoedigingen die God steeds geeft, 
- … de diensten die iedere zondag nog steeds gehouden kunnen worden, 
- … de gemeenteleden en de extra bezoekers die zondags komen. 

Bidden om: 

- … een voorspoedig herstel, 
- … voortgang van en een zegen over de activiteiten, 
- … het werk van de Heilige Geest in de diensten en tijdens de activiteiten, 
- … financiën die hard nodig zijn om het werk te (kunnen blijven) doen, 
- … gezegende contacten. 

Bethel is een kleine gemeente. We zijn afhankelijk van giften om het werk langere tijd te kunnen doen 
en het eventueel uit te breiden. Draagt u het evangelisatiewerk een warm hart toe, dan kunt u uw gift 
geven via de QR-code of door het over te maken naar IBAN: NL30RABO0121256499 

Uw gift via deze QR komt rechtstreeks ten goede aan het evangelisatiewerk.  

Kent u anderen die deze info ook wel graag zouden ontvangen, vraag het hen en laat het mij weten.  

Mail: bethelschagen@gmail.com of app 0630912241. 

 

Een hartelijke groet, 

 

Arjan van den Noort 
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