
God zal ze Zelf bevestigen en schragen!  

Info Bethel Schagen – 3 januari 2025 

Beste mensen, 

De tekst bovenaan deze info is ons motto voor het werk dat we in Schagen hopen te gaan doen. 
Het is Gods werk. Hij zal zorgen voor de vrucht. 

Deze week ben ik officieel begonnen met het evangelisatiewerk in Bethel. Hoewel …? De 
Kerstviering hebben we al gehad. Dit was een succes. Een van de reacties die ik kreeg: ‘Ik wist 
niet wat ik moest verwachten. Maar het heeft al mijn verwachtingen overtroffen. Dit hebben we 
in Schagen nog nooit meegemaakt.’ Wilt u nog iets van deze bijeenkomst zien, dan kan dat op de 
site https://bethelkerkschagen.nl/ . Bij YouTube kunt u onder video’s een samenvattende video 
vinden. 

Donderdag heb ik eerst wat oriënterende gesprekken 
gevoerd, onder andere met Jan Ras, met wie we veel zullen 
samenwerken. Verder hebben Peter en ik een aantal dingen 
afgestemd,  waarna we samen hebben geluncht in de stad. 
Dit doen we heel bewust om zo bekendheid te krijgen. Als 
we maar vaak genoeg in dezelfde gelegenheden komen, 
gaan ze ons vast wel kennen en komen de vragen (hopelijk) 
vanzelf. Na de lunch hebben we een wandeling door 
Schagen gemaakt. We hebben o.a. gekeken bij de 
voedselbank die pakketten uitdeelt vanuit de Volle 
Evangeliegemeente. Goed om op die manier alvast wat te 
gaan netwerken.  

Toen we zeiden van Bethel te komen, vroeg één van de 
mensen van de voedselbank naar ‘die evangelist uit 
Kampen’. We konden meteen even kennismaken. Ook 

hebben we gekeken bij het gebouw dat nu staat op de plek waar ooit Bethel begonnen is. 

We hebben nu ook een stoepbord dat we kunnen gebruiken. We hebben hem nog even buiten 
gezet. In het half uurtje dat we nog hadden, kwam er niemand binnen. Maar wie weet, in de 
toekomst. 

Zondag zal de bevestiging zijn. Dan hoop ik als evangelist aan de gemeente verbonden te 
worden. Ik zal in 2025 ook een aantal keer voorgaan in de diensten. De eerste keer zal 5 januari 
zijn, aansluitend aan de bevestiging. Alles uiteraard DV. 

Lunchproject 

Vrijdag 10 januari willen we beginnen met onze eerste evangelisatie-activiteit. We willen een 
lunch organiseren, waarbij we mensen uit de buurt, voorbijgangers, uitnodigen. Als het lukt 
probeer ik in het Noordhollands Dagblad een stukje te krijgen, waarin aandacht wordt besteed 
aan dit project. Mogelijk levert het een aantal bezoekers op. Het is de bedoeling om eerst gezellig 
met elkaar te eten, waarna we een Bijbelmoment hebben, waarin we een gedeelte met elkaar 

https://bethelkerkschagen.nl/


bespreken aan de hand van een aantal vragen. Omdat we dit wekelijks willen gaan doen, zouden 
we graag een aantal mensen hebben, die mee zouden willen doen als vrijwilliger. Het zou fijn zijn 
als er één of twee vrouwen bij kunnen zijn. Peter en ik zullen er ook bij zijn. Mocht je mee willen 
doen, laat het mij weten. Stuur dan even een mail naar bethelschagen@gmail.com of stuur me 
een app op 0630912241. Bellen mag ook altijd. (Ik heb alleen het geluid niet altijd aanstaan. 
Maar ik bel zo spoedig mogelijk terug.)  

Wie wil er meedoen? 

Concreet zou ik graag een paar mensen hebben die mee 
willen eten. Het zou fijn zijn als we niet met één bezoeker 
zitten en een gastheer en een gastvrouw. De enkele bezoeker 
valt minder op als er meer ‘gasten’ zijn. Daarnaast zou het fijn 
zijn als iemand inkopen zou willen doen. Het gaat om een paar 
bolletjes per persoon, wat beleg (hagelslag, kaas, vleeswaar, 
boter) en wat zuivel. Koffie en thee hebben we. Een eitje of 
soep mag ook altijd. Maar probeer het budget laag te houden. 
We bieden het gratis aan, maar per bezoeker rekenen we op 
ongeveer drie euro.  

Wie biedt zich aan om te komen eten? Wie biedt zich aan om 
de inkopen te doen? Ik zorg voor een Bijbelstudie. 

Tot slot: we hebben elkaar nodig. Waar zou ik zijn zonder hulp 
van jullie. En hoe meer mensen zich aanbieden, des te meer mogelijkheden hebben we om te 
rouleren, zodat je niet wekelijks aan de beurt bent. Wil je vrijwilliger zijn in de toekomst voor evt. 
andere activiteiten, laat het me dan ook weten. 

Danken dat: 

- … God de weg gebaand heeft naar Bethel, 
- … alles tot nog toe zo voorspoedig verloopt, 
- … de Kerstmiddag voorspoedig verliep, 
- … kranten meewerken met de berichtgeving, 
- … er gebed is voor het werk. 

Bidden om: 

- … gezegende diensten, 
- … een zegen over de activiteiten die we willen gaan doen, 
- … een zegen over het lunchproject, 
- … gezegende contacten. 
- … uitbreiding van de gemeente. 

Bethel is een kleine gemeente. We zijn afhankelijk van giften om het werk langere tijd te kunnen 
doen en het eventueel uit te breiden. Draagt u het evangelisatiewerk een warm hart toe, dan kunt u 
uw gift geven via de QR-code of door het over te maken naar IBAN: NL30RABO0121256499 

Wilt u deze info maandelijks digitaal ontvangen, laat het mij dan weten. Mail: bethelschagen@gmail.com of 
0630912241. 

Een hartelijke groet, 

Arjan van den Noort 
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