
God zal ze Zelf bevestigen en schragen!  

Info 11 Bethel Schagen – 23 mei 2025 

Beste vrienden en vriendinnen, 

In het nieuws kunnen we met enige regelmaat lezen hoe er onder jongeren 
de laatste tijd een groeiende aandacht is voor godsdienst en theologie. Dit cursusjaar zijn er in 
het hele land meer inschrijvingen van eerstejaars studenten theologie dan in de laatste jaren 
gebruikelijk was. Godsdienstwetenschappers 
zijn positief gestemd als het gaat om de 
toekomst van de kerk met betrekking tot 
jongeren. We kijken er naar uit. 

Bruggenbouwers 

In de Noordkop zijn veel kleine gemeenten. In 
enkele gemeenten zijn nog jongeren te vinden, 
in andere gemeenten praktisch niet. Dit heeft de 
kerken van Wieringerwerf, Wieringerwaard, 
Slootdorp en Anna Paulowna er toe doen 
besluiten de handen ineen te slaan en elkaar te 
inspireren en te bemoedigen en waar mogelijk 
samen te werken om hun jongeren te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Zo ontstaan er 
mooie initiatieven in deze club die zich de Bruggenbouwers noemt. 

Een paar weken geleden ging ik voor in Wieringerwaard en heb ik gesproken met een van deze 
Bruggenbouwers. Zij nodigde mij uit voor het overleg van vorige week donderdag. Ik werd 
persoonlijk bemoedigd door deze bijeenkomst. Er gebeuren mooie dingen in het donkere Noord 
Holland. Ik moest denken aan Jesaja 9:1 ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht 
zien’. Hier hebben we ook u bij nodig. Blijf voor ons bidden. En als u ons financieel kunt en wilt 
steunen, zou dat heel fijn zijn. Het is harde grond, maar we zijn hoopvol gestemd. 

Contacten uitbouwen 

In de paar maand dat we nu in Schagen bezig zijn, hebben we al diverse contacten aangeboord. 
We kunnen ons niet veroorloven in onze bubbel te blijven zitten. Eenvoudigweg omdat we dan te 
weinig mensen hebben op wie we een beroep kunnen doen om ons te helpen bij de activiteiten 
die we willen ontplooien. Daarom zoeken we ook contact met Schagense christenen die op 
andere plaatsen samenkomen. We weten ons verbonden aan elkaar en aan dezelfde God Die we 
dienen en de lof willen toebrengen.  

Bijna wekelijks heb ik ‘nieuwe’ contacten die ik wil uitbouwen. Heel concreet zoeken we nog 
naar medewerkers voor ons lunchproject op donderdag en voor ons nog op te starten 
ontmoetingsuur op zondag. Het gaat in beide gevallen om iemand die de Bijbelstudie wil doen 
en iemand die de lunch wil verzorgen. Ook willen we de Schagenezen en de Schagenaren (weet 

u het verschil nog?       ) op straat bereiken. Ook hiervoor vragen we uw gebed en/of (als het 
mogelijk is) uw praktische hulp. 



Lunch 

Intussen draait het lunchproject goed. Ook gisteren zaten 
we weer met vier bezoekers. De tijd voorafgaand aan de 
lunch is minstens zo belangrijk als de Bijbelstudie. Er 
ontstaan vaak al heel mooie gesprekken over hoe goed God 
is. Zo hadden we gisteren een gesprek dat God echt niet 
altijd al onze wensen vervult, maar dat wij in dat opzicht ook 
onze plaats moeten weten ten opzichte van Hem.  

Maar ook tijdens de lunch komen er allerlei vragen 
opborrelen. Bijvoorbeeld: ‘Wat gebeurt er eigenlijk met onze 
geest als we sterven? Waar is die dan?’ ‘En krijgen we straks 
ook weer hetzelfde lichaam terug bij de terugkomst van 
Jezus?’ ‘Komt Jezus weer terug op de Olijfberg? Zijn daarom 
al die graven op de Olijfberg te vinden?’ 

Het zijn altijd weer mooie momenten. We bidden om Gods zegen over al deze gesprekken. We 
blijven bidden om een aanwakkeren van de gloeiende kooltjes tot een helder brandend vuur dat 
in de Noordkop ‘aanstekelijk’ zal werken. ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht 
zien.’ 

We willen u vragen om te … 

Danken voor: 

- … de lichtpuntjes die we zien in het nieuws m.b.t. jongeren, 
- … de samenwerking die er is met andere gemeenten en christenen in Schagen en in de Noordkop, 
- … de mooie gesprekken met bezoekers in Bethel. 

Bidden of: 

- … God de gloeiende kooltjes wil doen laten ontvlammen, 
- … God de samenwerking met andere gemeenten en andere christenen zal zegenen, 
- … door de komst van het kinderkoor op 31 mei weer nieuwe mensen bereikt mogen worden, 
- … God mensen op ons pad wil brengen die mee willen doen met de activiteiten die we opzetten, 
- … er voldoende financiële middelen zullen blijven binnenkomen om het werk te kunnen doen. 

Volg  hier ons nieuwskanaal op Whatsapp. Voor LinkedIn klik hier. 

Bethel is een kleine gemeente. We zijn afhankelijk van giften om het werk langere tijd te kunnen doen 
en het eventueel uit te breiden. Draagt u het evangelisatiewerk een warm hart toe, dan kunt u uw gift 
geven via de QR-code of door het over te maken naar IBAN: NL30RABO0121256499 

Uw gift via deze QR komt rechtstreeks ten goede aan het evangelisatiewerk.  

Kent u anderen die deze info ook wel graag zouden ontvangen, vraag het hen en laat het mij weten.  

Mail: evangelist@bethelkerkschagen.nl of app 0630912241. 

Een hartelijke groet, 

Arjan van den Noort 
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