
God zal ze Zelf bevestigen en schragen!  

Info 9 Bethel Schagen – 25 april 2025 

Beste vrienden en vriendinnen, 

De Paasdagen liggen weer achter ons. We kijken terug op goede dagen in 
Bethel. Op Stille Zaterdag hebben we een muziekuurtje georganiseerd. Hiervoor hebben we in 
het centrum van Schagen geflyerd en paaseitjes uitgedeeld. Paaseitjes met een uitnodiging voor 
de activiteiten rond Pasen. 

Vrijwilligers uit Voorthuizen 

Acht vrijwilligers vanuit Voorthuizen hebben 
ons geholpen. Er zijn mooie gesprekken 
gevoerd op straat. Een moeder met haar 
tienerdochter werden aangesproken. Moeder 
reageerde nogal bot, waarop haar dochter zei: 
‘Nou mam, je mag ook wel iets vriendelijker 
reageren op die mensen hoor.’  Daarna draaide 
moeder bij en was er een goed gesprek 
mogelijk.  

Ook is er aangebeld bij de huizen in de straat. Er waren goede gesprekken ook aan de deur. 
Mensen stonden open voor gesprek en de boodschap van de Bijbel. Sommige mensen wisten 
niet dat het gebouw Bethel een kerkje herbergde. Naamsbekendheid is dus nog wel een dingetje.  

Een van de vrijwilligers liep al biddend door de buurt. Ook wisten we ons gedragen door het 
gebed van een aantal achterblijvers in Voorthuizen. Gebed is noodzakelijk voor dit werk. Zeker 

ook in een omgeving die haaks staat op God en Zijn 
Woord, waar satan door middel van het occulte voet 
aan wal probeert te krijgen. Daarbij komt dat 
Schagen een bolwerk van Vrijmetselaars is.  

Zangdienst 

Toen we met Kerst een zanguurtje hadden 
georganiseerd, was een van de oude 
gemeenteleden zo geraakt, dat hij met zijn stok drie 
keer op de grond stampte na het Ere zij God. Toen ik 
hem vroeg wat hij ervan vondt, zei hij: ‘Ik wist niet 

wat ik ervan denken moest, zingen met elkaar. Maar het heeft al mijn verwachtingen overtroffen. 
Dit is in Schagen nog nooit gebeurd.’ Nu was hij er niet bij. Een week eerder overleed hij ten 
gevolge van een val. Maar ik heb zaterdag regelmatig aan hem terug gedacht. 

Opnieuw hadden we een mooie zangdienst, waarin we een tiental liederen gezongen hebben, 
met muzikale begeleiding van onze kinderen en Ton (orgel) en Marjolein (harp) Adema, die het 
werk in Schagen een warm hart toedragen. Klik hier om het zanguurtje terug te kijken.  

https://www.youtube.com/live/nVZ4tpEJrWY?si=isI5rDbCGe7FQJb5


Paaszondag 

Op Paaszondag mocht ik voorgaan. Ik heb gesproken vanuit 1 Korinthe 15:20. ‘De Heer is echt(!) 
opgestaan’ was het thema. Mooi om de Paasboodschap zo in de gemeente te mogen 
verkondigen. (Klik hier om de dienst terug kunt zien.) De Paasdagen zijn toch wel de belangrijkste 
dagen in het kerkelijk jaar. Het koffiedrinken na de dienst is ook altijd een belangrijk moment. 
Soms zitten we nog wel een uur na te praten met elkaar. Dit geeft verbondenheid met elkaar.  

Vrijwilligers nodig 

We zijn dankbaar voor de vrijwilligers die ons aan alle kanten bijstaan. De lunchvrijwilligers die 
tweewekelijks op donderdag aanwezig zijn, de vrijwilligers uit Voorthuizen die ik in deze info 
noemde, de vrijwilligers die zorgden voor het eten en voor de koffie, de muzikantvrijwilligers, de 
organisten die geregeld op zondag de diensten begeleiden, de vrijwilligers die mee gaan doen 
met de ontmoeting op zondag en de vrijwilligers straatevangelisatie. Daarbij zijn we dankbaar 
voor de gemeenteleden die iedere zondag voor de koffie zorgen en die de kerk schoonmaken.  

We kunnen nog veel meer vrijwilligers gebruiken. Zou u graag wat voor ons willen betekenen, laat 
het ons weten. Op onze website staan diverse vrijwilligersvacatures. Ik wil met name de vacature 
voor fondsenwerver onder uw aandacht brengen. We zijn blij dat het werk zo gezegend wordt. 
Maar we zouden ook graag zien dat het werk ook in de toekomst door kan blijven gaan. Hiervoor 
zijn inkomsten nodig. Dat kan uiteraard door particuliere giften. Maar we hopen daarnaast ook 
op structurele inkomsten. En voor dit laatste hebben we een fondsenwerver nodig. Voelt u hier 
iets voor, laat het gerust weten.  

We willen u vragen om te … 

Danken voor: 

- … het mooie zanguurtje en de fijne Paasdienst, 
- … de goede gesprekken op straat en in de buurt, 
- … de vrijwilligers die er iedere keer maar weer zijn. 

Bidden of: 

- … God Zijn zegen blijvend geeft over alle activiteiten, 
- … er zich nog meer vrijwilligers mogen aanmelden, 
- … er een fondsenwerver gevonden wordt en er structurele inkomsten mogen binnenkomen, 
- … heel Schagen geraakt mag worden door het werk dat vanuit Bethel gebeurt. 

Bethel is een kleine gemeente. We zijn afhankelijk van giften om het werk langere tijd te kunnen doen 
en het eventueel uit te breiden. Draagt u het evangelisatiewerk een warm hart toe, dan kunt u uw gift 
geven via de QR-code of door het over te maken naar IBAN: NL30RABO0121256499 

Uw gift via deze QR komt rechtstreeks ten goede aan het evangelisatiewerk.  

Kent u anderen die deze info ook wel graag zouden ontvangen, vraag het hen en laat het mij weten.  

Mail: evangelist@bethelkerkschagen.nl of app 0630912241. 

Abonneer u ook op ons YouTubekanaal. Klik hier voor recente preken. 

Een hartelijke groet, 

Arjan van den Noort 
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