God zal ze Zelf bevestigen en schragen!
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BETH-EL

Beste vrienden en vriendinnen,

Vaak hebben we onze stereotiepe beelden van evangelisatiewerk. Maar soms wordt het even
helemaal door elkaar geschud. Gisteren sprak ik iemand die wedstrijden gebokst heeft en
vertelde hoe hij tijdens de bokstrainingen met zijn trainer sprak over de Bijbel. Terwijl ze samen
boksten, praatten ze over wat Jezus allemaal heeft moeten doormaken, terwijl hij met Zijn kruis
op de rug over de Via Dolorosa liep. Om met de woorden van de trainer te spreken: ‘Die Jezus
moet echt een ‘Taaie’ geweest zijn.’ Vervolgens spreken ze over schuld en vergeving in Jezus’
bloed. Ik vind dit zo bemoedigend om te horen. Jezus is gelukkig niet gebonden aan ons beperkte
menselijk denken. ledere keer verrast Hij ons weer.

Vier bezoekers bij de lunch

De derde keer dat we een lunch organiseren zijn er vier bezoekers. Eén van hen is onze vriend
waarvan ik hierboven vertelde. Verder nog een vrouw uit Schagen en een jongeman die we al een
keer eerder hadden ontmoet bij de lunch. Onverwachts komt er ook nog een collega van school
binnen. We hebben een gezellige ontmoeting met prachtige gesprekken rond een open Bijbel.
Genesis 3 staat centraal. Allemaal kennen ze de zonde in hun leven en erkennen ze dat daar
tegen gestreden moet worden. Wat mooi dan als er in vers 15 licht valt op het verlossingswerk
van Christus. Komende keer gaan we hiermee verder.

Koffie staat klaar

Ook het stoepbord bewijst z’'n functie: ‘Wat een leuke
verrassing! Ik zag dat bord buiten staan en dacht: “lk ga
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hier een kopje koffie drinken.”” Er komt een vrouw kSl 1)
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binnen met een trolly achter zich aan. We hebben .um%fgi:mr

gezellig met elkaar gepraat onder het genot van een
kopje koffie. Ze kende een aantal Schagenezen die ons
inloopproject zeker zullen waarderen en ze wil hen wel
met ons in contact brengen.

Even later komt er een jongeman binnen die pastorale
begeleiding zoekt. Hij heeft best wel wat vragen. We
praten samen, zoeken biddend naar antwoorden.

Netwerken

Ook zijn we veel bezig met netwerken. Donderdag spraken we Jan Geerts, evangelist bij Bij de
Bron in Alkmaar van de evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten. We spreken over de
dingen die zij en die wij doen. Daarin zien we steeds weer hoe God het is die Zelf de mensen op
ons pad brengt. Het is zijn en ook onze ervaring. We zoeken naar mogelijkheden van



samenwerking. Zo hebben we heel concreet vrijwilligers nodig. Mocht u/jij zich geroepen voelen,
laat het me weten. Kijk ook op onze site voor de
verschillende vactures die we hebben.

Foldertoren

In de hal hebben we een foldertoren neergezet.
Bezoekers die even een kijkje binnen nemen, kunnen
iets van hun gading meenemen, als ze dat willen. Een
paar willekeurige titels: Waar kan ik God vinden?,
Bestaat God wel?, Levensbelangrijke vragen, Waarom
zou ik bidden?

We zijn dankbaar dat God het werk zegent. Er is
belangstelling, mensen komen, het Woord gaat open,
we bidden met elkaar. In de diensten zien we
regelmatig nieuwe gezichten. Het is ons gebed dat
God de gloeiende kooltjes wil aanwakkeren tot een
helder brandend vuur. Bidt u mee?

Diensten ‘bijwonen’

Wilt u onze diensten bijwonen? Dat kan ook digitaal. Kijk op onze site. Onder het kopje ‘live’
staan de recente opnames van de diensten. Ook via Kerktijden.nl zijn we te vinden.

We willen uvragen om te ...
Danken voor:

- ... de mooie gesprekken die we iedere week weer hebben,

- ... de bemoedigingen die God geeft,

- ... hetinzicht dat God ook daar werkt, waar wij het helemaal niet verwachten,

- ... de samenwerking die er is met de evangelisatieprojecten en gemeenten in Noord Holland.

Bidden of:

- ... de gloeiende kooltjes in Schagen en in heel Noord Holland aangewakkerd mogen worden tot een helder
brandend vuur,

- ... God verder zal werken in de harten van de bezoekers,

- ... er zich vrijwilligers mogen aanbieden,

- ... er geld genoeg binnen zal komen om het werk te kunnen laten doorgaan.

Bethel is een kleine gemeente. We zijn afhankelijk van giften om het werk langere tijd te kunnen doen
en het eventueel uit te breiden. Draagt u het evangelisatiewerk een warm hart toe, dan kunt u uw gift
geven via de QR-code of door het over te maken naar IBAN: NL3ORABO0121256499

Uw gift via deze QR komt rechtstreeks ten goede aan het evangelisatiewerk.
Kent u anderen die deze info ook wel graag zouden ontvangen, vraag het hen en laat het mij weten.

Mail: evangelist@bethelkerkschagen.nl of app 0630912241.
Een hartelijke groet,

Arjan van den Noort
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