
God zal ze Zelf bevestigen en schragen!  

Info 4 Bethel Schagen – 14 februari 2025 

 

Beste vrienden en vriendinnen, 

We hebben het werk in Bethel weer voorzichtig mogen oppakken. Daar zijn we dankbaar voor. Na 
een paar weken van afwezigheid, vanwege mijn gebroken enkel, voelt het weer als ‘thuiskomen’ 
aan de Landbouwstraat. 

Lunchtijd 

Het is donderdagmiddag, lunchtijd bij Bethel. Het 
is de tweede keer dat we een lunchmoment 
organiseren. Dirk-Jan is op de fiets uit Midden-
Nederland gekomen, helemaal naar Schagen. Het 
is goed twaalf uur als hij voorbij komt fietsen en bij 
Landbouwstraat 20 het stoepbord ziet staan. In 
een flits leest hij dat er een lunch aangeboden 
wordt. Hij stopt en besluit met ons te lunchen. 
Tijdens de lunch vertelt hij dat hij op zoek is naar 
rust en ‘woorden van de Heer’. Na een paar jaar 
werkeloos te zijn, vraagt hij zich oprecht af wat 
Gods bedoeling hiermee is en wat hij moet doen. 
Voor zijn gevoel staat hij op een kruispunt in het 
leven. Hij moest er even uit en had besloten naar 
Noord Holland te fietsen.  

We hebben een prachtig gesprek met elkaar, 
waarin we met elkaar spreken over hoe God de 
dingen leidt en bestuurt. Na de Bijbelstudie maakt 
Dirk-Jan nog een foto van ons als aandenken. Dankbaar en gesterkt gaat hij weer verder, met een 
boekje met bemoedigingen op zak, dat we hem hebben meegegeven.  

(Dirk-Jan heeft toestemming gegeven dit verhaal te delen.) 

Occultisme 

Een week later komt Betsie* langs. Ze heeft op het raam gelezen van de activiteiten die er 
worden georganiseerd in Bethel. Ze heeft de site opgezocht, waarnaar verwezen wordt en belde 
mij afgelopen week op. En nu zetten we het gesprek voort in Bethel. Ze vertelt me hoe ze vrede in 
haar hart ervaren heeft, maar hoe die vrede verstoord is, nadat ze zich is gaan bezighouden met 
occultisme. Ze is er niet meer actief mee bezig, maar haar gedachten zijn er niet vrij van. Ze 
merkt hoe ze nog steeds last heeft van aanvallen van satan.  

Occultisme is in Noord Holland een reëel gevaar. Ook anderen merken dat tijdens hun 
evangelisatie-activiteiten. Het gesprek met Betsie laat mij in ieder geval zien, hoe belangrijk het 



gebed is. Gebed voordat we beginnen met onze activiteiten, maar ook het gebed voor de 
mensen – en soms ook met de mensen – met wie we in gesprek zijn. Satan laat zijn prooi niet 
zomaar los, maar het gebed is een krachtig wapen. 

(*Betsie is niet haar echte naam.) 

Jezus is Overwinnaar 

Hoe bemoedigend was dan ook het gesprek dat ik vandaag telefonisch had: ‘De Heilige Geest is 
zo knap. Er gebeuren echt wonderen,’ zo zegt deze broeder. Hij vertelt een verhaal dat hij gehoord 
heeft: ‘Een Amerikaanse zendeling vertrekt naar Afrika en neemt veel medicijnen mee voor de 
mensen daar. Op een dag beramen deze mensen een plan om deze zendeling te doden en die 
wonder-medicijnen te stelen. Wanneer ze echter bij het huis van de zendeling aankomen, lopen 
er 23 witte gestalten rond het huis. Op een later moment vertelt een van deze mannen het 
verhaal aan de zendeling. Tijdens zijn verlof vertelt de zendeling dit voorval aan zijn thuisfront. Bij 
navraag blijkt dat die bewuste nacht 23 Amerikanen voor deze zendeling aan het bidden waren.’ 
Jezus is Overwinnaar.   

We willen u vragen om te … 

Danken voor: 

- … het feit dat we het werk in Schagen weer mochten oppakken, 
- … de mooie contacten die er zijn, 
- … de bemoedigingen die we van tijd tot tijd krijgen en ook weer mogen doorgeven, 
- … de bezoekers die er bij de lunch geweest zijn. 

Bidden of: 

- … mijn enkel voorspoedig herstelt, 
- … Dirk-Jan ‘woorden van de Heer’ mag krijgen en dat hij ook weer werk zal vinden, 
- … Betsie weer vrede in haar hart mag ervaren, 
- … God de occulte machten in Noord Holland wil verbreken en het werk van satan zal verstoren, 
- … God voorziet in de vervulling van de vacatures. (https://bethelkerkschagen.nl/vacatures/) 

 
 

Bethel is een kleine gemeente. We zijn afhankelijk van giften om het werk langere tijd te kunnen doen 
en het eventueel uit te breiden. Draagt u het evangelisatiewerk een warm hart toe, dan kunt u uw gift 
geven via de QR-code of door het over te maken naar IBAN: NL30RABO0121256499 

Uw gift via deze QR komt rechtstreeks ten goede aan het evangelisatiewerk.  

Kent u anderen die deze info ook wel graag zouden ontvangen, vraag het hen en laat het mij weten.  

Mail: bethelschagen@gmail.com of app 0630912241. 

 

Een hartelijke groet, 

 

Arjan van den Noort 
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