
God zal ze Zelf bevestigen en schragen!  

Info 8 Bethel Schagen – 11 april 2025 

Beste vrienden en vriendinnen, 

‘Je wilt toch niet zeggen dat mijn vrouw straks niet in de hemel zal zijn? Ze is 
zo’n lieve vrouw, ze is goed voor iedereen. Ze is een beter persoon dan ik. Ik geloof dat we elkaar 
straks allemaal in de hemel weer terug zien, of we nu hier op aarde een gelovige zijn geweest of 
niet.’ 

We zitten middenin een ‘pittig’ gesprek. Ik zie de pijn in zijn ogen. Eerst hebben we samen 
geluncht. Een belangrijk moment om met elkaar te spreken en wel en wee met elkaar te delen. 
Vanochtend zijn er drie bezoekers. Een van hen vertelt 
hoe hij de enige ‘gelovige’ is in zijn familie. Er volgt een 
mooi, maar pittig gesprek. Het roept duidelijk emoties 
op. We sluiten af met gebed en bidden ook voor zijn 
vrouw. 

Een dag in Bethel 

De dag begon met een pastoraal bezoek bij een van 
de gemeenteleden. Mooi om elkaar beter te leren 
kennen. Terwijl we samen een bakje koffie drinken, 
spreken we elkaar. Ik noem ook de Paaszang die we 
willen organiseren op Stille Zaterdag. ‘Ik hoop dan 
zeker te komen. Met Kerst heb ik er ook enorm van 
genoten. Zo’n mooie muziekgroep, prachtig. En die 
trompettist boven bij het orgel bezorgde me gewoon 
kippenvel, zo mooi!’ 

Ik rijd terug naar Bethel. Er staat een gesprek gepland 
met iemand die tegen zichzelf aanloopt. Hij wil graag eens van gedachten wisselen hierover. We 
nemen de tijd. Terwijl de lunch klaargezet wordt in de koffieruimte, zitten wij in de kerkzaal. Ruim 
een uur spreken we met elkaar over de dingen die hem bezighouden. 

Aansluitend hebben we de lunch. De dames hebben het weer geweldig verzorgd: een lekkere 
soep met broodjes. Eerst eten we drie kwartier. Drie bezoekers zijn er. Een gaat wat vroeger weg 
omdat hij moet werken. Een nieuwe bezoeker neemt zijn plaats in. We bespreken een gedeelte 
uit Johannes 3. De kern: God gaf Zijn Zoon. Niet om ons te veroordelen, maar omdat Hij ons 
behoud op het oog heeft. Een pittig gesprek volgt. 

Bij de Bron in Alkmaar 

Na de Bijbelstudie rijden we naar Alkmaar. We hebben vandaag onze maandelijkse ontmoeting 
met de mensen van Bij de Bron en van Geloof in Alkmaar. We wisselen eerst de 
wederwaardigheden uit die we te melden hebben. Goed om de moeiten, maar ook de 
vreugdevolle momenten waarmee we te maken hebben, met elkaar te delen. Zo vertelt Ineke 
hoe in hun inloop er regelmatig een bezoeker binnenkomt die occult belast is. Andere bezoekers 



merken dit. Zo gauw ze binnenkomt, merken anderen dat er (letterlijk) een andere geest 
binnenkomt. Dit is de praktijk in Noord Holland.  

Vandaag bespreken we opnieuw een stukje uit het boek 
Centrumkerk van Tim Keller. In de reflecties na de eerste 
drie hoofdstukken worden vragen gesteld, die we ook 
tegenkomen in het werk: Is de uitleg die wij hanteren bij 
bepaalde Bijbelgedeelten niet ‘een versie van het 
Evangelie’ in plaats van hét Evangelie? Deze vraag bepaalt 
ook hoe we omgaan met de vraag van de bezoeker van 
vanmiddag: is een goed leven voor God dan niet genoeg? 
Waarom is er geloof in Jezus Christus nodig? ‘We kunnen 
nog zo goed zijn voor elkaar, maar als we onze Schepper 
niet geven waar Hij recht op heeft, namelijk onszelf, dan is 
het niet goed. Vergelijk het met een vader die ziet hoe zijn 
zoon goed is voor iedereen, maar nooit omkijkt naar zijn 
eigen vader.’ Een mooi beeld, dat we weer meenemen. We 
sluiten de bijeenkomst af met gebed, waarin we voorbede 
doen voor elkaars werk. 

Terugrijdend naar huis, kijk ik terug op een dag met mooie ontmoetingen. 

We willen u vragen om te … 

Danken voor: 

- … de vaste bezoekers die we steeds mogen ontmoeten bij de lunch, 
- … de fijne gesprekken die we hebben met bezoekers, 
- … de mooie ontmoetingen met de collega’s in Alkmaar, 

Bidden of: 

- … God doorwerkt in de harten van de bezoekers, 
- … God de scherpe boodschap van vandaag uit Johannes 3 zal zegenen, 
- … God de harten aanraakt van de familieleden van deze mensen, in het bijzonder ook de vrouw van 

genoemde bezoeker, 
- … er zich nog extra vrijwilligers aanmelden voor de ontmoeting op zondag en de lunch op donderdag. 

 

Bethel is een kleine gemeente. We zijn afhankelijk van giften om het werk langere tijd te kunnen doen 
en het eventueel uit te breiden. Draagt u het evangelisatiewerk een warm hart toe, dan kunt u uw gift 
geven via de QR-code of door het over te maken naar IBAN: NL30RABO0121256499 

Uw gift via deze QR komt rechtstreeks ten goede aan het evangelisatiewerk.  

Kent u anderen die deze info ook wel graag zouden ontvangen, vraag het hen en laat het mij weten.  

Mail: evangelist@bethelkerkschagen.nl of app 0630912241. 

Abonneer u ook op ons YouTubekanaal. Klik hier voor recente preken. 

Een hartelijke groet, 

Arjan van den Noort 
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