
God zal ze Zelf bevestigen en Schragen!  

Info 24 Bethel Schagen – 5 december 2025 

Beste vrienden en vriendinnen, 

‘Het was mooi vanavond. Goed om te horen hoe God werkt in Schagen. We 
wisten al het een en ander. Maar het was fijn om zo met elkaar hier te zijn.’ 

ABC avond 

Woensdagavond hebben we onze achterban 
(ABC) – avond gehad. Er zat een man of 
vijftig in de zaal. Johan Schouls, coördinator 
van het evangelisatiewerk in Kampen, heeft 
de avond geopend met de gelijkenis van het 
mosterdzaad, waarin Hij benadrukte hoe 
klein het werk begint, maar hoe God het kan 
(zal) laten uitgroeien tot een grote boom. Het 
is Zijn werk. Wij zaaien en verwachten, Hij 
zorgt voor de vrucht. Daarna heb ik verteld hoe God mij geroepen heeft naar Schagen en hoe ik 
daar iedere keer weer bemoedigd word als ik mag zien hoe Hij werkt, hoe Hij de mensen op ons 
pad brengt, als ik zie hoe zich vrijwilligers aanmelden om mee te doen. Maar ook als ik zie hoe 
God in de harten van mensen werkt en hoe Hij daarin steeds de Initiatiefnemer is. Vanuit de 
achterban heeft Bertil iets gezegd over het doel van de ABC. We vragen uw betrokkenheid, 
bovenal in het gebed. Maar ook doen we een beroep op financiële ondersteuning. Zie hiervoor 
het bericht van de ABC achteraan deze info.  

Hier vindt u een link naar de video van deze avond. Of klik op de foto. 

Een dagje Schagen 

Donderdag om acht uur rijd ik uit Kampen weg. Kwart voor tien zit ik samen met Wilna en 
Maarten aan de koffie in Beth-El. Wilna gaat kerstkaarten maken en aansluitend zorgt ze voor de 
lunch. Intussen komt Jason binnen voor straatevangelisatie. We wachten nog even op Jan, die 
ook meegaat de straat op. Wanneer ook Jan aan de koffie zit, beginnen we eerst met Bijbellezen 
en gebed.  

Op straat is het koud. Voor veel mensen een reden om door te lopen en niet een diepgaand 
gesprek aan te gaan. Veel folders worden vriendelijk, doch beslist, geweigerd. Heel anders dan 
vorige week toen we een prachtig gesprek hadden. We spraken toen een jongedame. ‘Wat vind ik 
dit bijzonder dat ik jullie nu spreek. Ik heb net gisteren de Bijbel gedownload op mijn telefoon. Ik 
ben begonnen in het Bijbelboek Johannes. Ik heb één hoofdstuk gelezen, maar ik vind het wel 
lastig om het te begrijpen.’ Ze is ook op zoek naar een kerk. Het is een gebedsverhoring. We zijn 
onlangs gestart met bidden of God jongeren op ons pad wil brengen. Bid u mee? 

We lunchen vandaag met ons vieren. Mooi om te merken hoe we elkaar steeds beter gaan 
kennen. Hierdoor krijgen de gesprekken ook steeds meer diepgang. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7E4g0pnQiw
https://www.youtube.com/watch?v=Z7E4g0pnQiw


Vandaag bespreken we in het kader van Advent Jesaja 9 de 
eerste zes verzen en ook het laatste vers van hoofdstuk 8.  

Na de lunch heb ik een gesprek met de predikant van de Grote 
Kerk op de markt. We hebben afgesproken in een lunchroom 
tegenover de kerk. Het is onze eerste ontmoeting. Goed om zo te 
zoeken naar samenwerking in Schagen zelf en in de omgeving. 

Na het gesprek haast ik me terug naar Beth-El, waar we ons 
maandelijks gebedsmoment hebben. Vandaag is alleen Cor 
gekomen. Maar waar twee(!) of drie in Zijn Naam samen zijn, is 
Hij ook. We spreken wel af in januari naar de avond te schuiven. 
Mogelijk dat er dan meer animo is. 

Pastoraat 

Vrijdag rijd ik opnieuw om acht uur van huis weg. Nu samen met Heleen. Vandaag staan er twee 
pastorale bezoeken op het programma. Het is altijd mooi om dit te doen. De ontvangst is ook 
vandaag weer allerhartelijkst. Onze komst wordt zeer gewaardeerd. De ingrediënten: koffie, 
koek, chocolademelk met slagroom, broodjes. En dat allemaal bij een goed gesprek.  

Op de terugweg stoppen we nog even in Hoogwoud. Hier zit het legendarische tuincentrum De 
Boet. Mensen schijnen hier met bussen vol afgeleverd te worden voor een dagje uit. Het is 
inderdaad een hele happening.  

We willen u vragen om te … 

Danken dat: 

- … we een mooie ABC-avond hebben gehad, 
- … we op straat in contact kwamen met deze jonge vrouw, 
- … we mooie pastorale gesprekken mogen hebben. 

Bidden dat: 

- … er na de ABC-avond mensen (nog meer) zullen gaan bidden voor het werk in de Noordkop, 
- … de noodzaak ingezien wordt van het structureel financieel bijdragen en dat mensen daartoe besluiten, 
- … de jonge vrouw die wij spraken hongerig zal blijven naar het Woord, 
- … de jonge vrouw God zal vinden en Jezus als haar Redder mag leren kennen, 
- … er meer jongeren op ons pad gebracht worden. 

Volg  hier ons nieuwskanaal op Whatsapp. Voor LinkedIn klik hier. 

Bethel is een kleine gemeente. We zijn afhankelijk van giften om het werk langere tijd te kunnen doen en 
het eventueel uit te breiden. Draagt u het evangelisatiewerk een warm hart toe, dan kunt u uw gift geven 
via de QR-code, deze link of door het over te maken naar IBAN: NL86RABO0167242512 

Uw gift via deze QR komt rechtstreeks ten goede aan het evangelisatiewerk.  

Kent u anderen die deze info ook wel graag zouden ontvangen, vraag het hen en laat het mij weten.  

Mail: evangelist@bethelkerkschagen.nl of app 0630912241.  

Een hartelijke groet, 

Arjan van den Noort 

https://whatsapp.com/channel/0029Vb2CkayEwEjzdcB1m93x
https://www.linkedin.com/search/results/all/?fetchDeterministicClustersOnly=true&heroEntityKey=urn%3Ali%3Aorganization%3A105828286&keywords=nederlandse%20hervormde%20evangelisatie%20bethel%20schagen&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=bf754fef-4e2d-485b-b4b4-80df2eb48446&sid=vE4&spellCorrectionEnabled=false
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=CrvxVaf5Qp2XUF7jIRDHMQ
mailto:evangelist@bethelkerkschagen.nl


Van de AchterBanCommissie 
 
Via deze nieuwsbrief van Arjan willen wij ons aan u voorstellen. Wij noemen ons de 
achterbancommissie, de ABC, van Arjan. De commissie bestaat op dit moment uit vier 
personen en dat zijn achtereenvolgens Bert Brink, betrokken gemeentelid uit de 
Gereformeerde Gemeente van Kampen; Anneke Kranenburg - van Harten uit Broek op 
Langedijk, penningmeester van Beth-El en nu dus ook van de ABC; Janneke ten Brinke - 
Kasper, schoonzus van Arjan en Heleen en Bertil Brink, uit IJsselmuiden en een vriend 
van Arjan.  
 
Op de (eerste) informatieavond over het werk van Arjan, afgelopen woensdag, hebben 
wij ons eveneens voorgesteld en onderstaande met de aanwezigen gedeeld. Middels 
deze brief willen we dit dan nu óók delen met u. 
 
In september zijn wij voor het eerst bij elkaar gekomen, om samen met Arjan na te 
denken over zijn werk in Schagen. Als ABC hebben wij het verlangen om Arjan te 
bemoedigen, te steunen en waar nodig en nuttig hem te adviseren. Arjan heeft ons in 
eerste instantie vertelt over zijn roeping, zijn plannen en ideeën en houdt ons op de 
hoogte van de voortgang van het werk. Samen dachten we na over zijn plannen en zijn 
hoop voor de Noordkop in het algemeen. Vanavond hebben we er allemaal van alles 
over gehoord. Als ABC dachten we mee over mogelijkheden, kansen, praktische zaken, 
eventuele samenwerkingsverbanden en tenslotte over de organisatie van deze avond. 
Een folder is ontworpen en geprint om u zo meteen een samenvatting van alle info mee 
te kunnen geven. 
 
Wij, als ABC, hopen in de toekomst - bij leven en welzijn - met Arjan te blijven optrekken, 
te blijven meedenken en zodoende op de achtergrond mee te bidden en mee te strijden 
in dit werk, in Gods werk, in de Noordkop. 
 
Anneke, de penningmeester, schonk ons het vertrouwen en gaf ons een inkijkje in de 
financiële situatie van de vereniging Beth-El en dan met name in het budget voor de 
evangelist en in de baten en lasten die daar - sinds vorig jaar - allemaal bij horen. Ook 
namen we kennis van het beleidsplan van de vereniging Beth-El, een goed beleidsplan, 
dat getuigd van genomen ‘stappen in het geloof’ en van verlangen naar ‘wasdom’… 
 
Door dat alles zijn ook wij doordrongen van het feit dat er in de komende periode een 
financieel probleem kan ontstaan. De gemeente Beth-El is klein en financieel niet 
draagkrachtig. Zoals Arjan woensdag zei: Op dit moment is er nog een buffer voor 
ongeveer vijf maanden. Zou er niets binnenkomen, dan is het over een maand of vijf 
klaar. Daarom moeten we letterlijk en figuurlijk in actie komen.  
 
Wij denken dat het ook goed is, dat u weet dat er intensief gezocht wordt naar 
mogelijkheden om het evangelisatieproject in Schagen te koppelen aan of onder te 
brengen bij een groter samenwerkingsverband of bijvoorbeeld de PKN gemeente van 
Broek op Langedijk. Juist om zodoende de continuïteit van het werk en de draagkracht 
voor het werk op een hoger niveau te tillen.  
 



Wij geloven in een God van wonderen en weten ons - met Arjan - volkomen afhankelijk 
van onze goede God. Evengoed wordt er van ons verwacht dat we medearbeiders zijn. 
Handen gevouwen én handen uit de mouwen dus, ook hier, op de achtergrond. 
 
Wat zou het mooi zijn wanneer wij als familie, vrienden, bekenden en medegelovigen, 
samen kunnen zorg dragen voor de voortgang van het werk in Schagen. Wij hopen én 
rekenen op uw/jouw financiële én praktische steun in de toekomst, om samen met 
Beth-El de lasten te kunnen dragen. 
 
Binnenkomende giften zijn nodig voor het loon, het onderhoud van Arjan (momenteel 
dus 0,4 fte), maar zeker ook voor de verschillende projecten en de daarbij nodige 
materialen. U begrijpt dat wanneer de bodem van de spaarpot van Beth-El in zicht komt, 
er een aanzienlijk bedrag per maand nodig is om in Arjans onderhoud te voorzien én 
daarnaast nog allerlei andere zaken te bekostigen.  
 
Waar hopen wij op? 
- We hopen op giften, bij voorkeur natuurlijk periodieke giften. Geld waar we ‘op en mee 
kunnen rekenen’. 
- We hopen op samenwerkingsverbanden, andere stichtingen en organisaties die willen 
participeren en wat eventueel ook geld op kan leveren. 
- We hopen dat er door de achterban, door u, door de PZ of door wie dan ook af en toe 
iets georganiseerd gaat worden om betrokkenheid te bewerken en extra inkomsten te 
creëren. 
 
Bidt u, hoopt u, leeft u en werkt u mee ?!? 
 
Bij deze mail is nog een andere bijlage gevoegd. Deze bevat de folder die we woensdag 
uitdeelden. In deze folder een samenvatting van de informatie die werd gedeeld én een 
oproep om financiële steun. Ook u mag meedoen! Een antwoordkaart zit in/aan de 
folder. Tevens onze contactgegevens. We hopen op veel respons! 
 
Nog even ter aanvulling twee opmerkingen: 
 
- Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen Beth-El en de ABC gesloten, waarin is 
opgenomen dat alle giften die worden overgemaakt ten behoeve van het 
evangelisatiewerk, gedaan door Arjan, te allen tijde enkel en alleen gebruikt mogen en 
zullen worden voor dit doel. Wanneer onverhoopt de samenwerking tussen Beth-El en 
Arjan wordt beëindigd, zal een eventueel positief saldo vervallen aan de ABC, maar zal 
een negatief saldo geen gevolgen voor ons als ABC hebben. 
 
- Voelt u / jij zich geroepen de ABC te versterken, vertel het ons! Graag! 
 

Een hartelijke groet, de ABC van Arjan 
 
Bijlage: Boekje ‘Hoop voor de Noordkop’ (ABC-avond) + formulier voor financiële bijdrage 
Formulier kan per post opgestuurd worden naar Bertil Brink, of per mail of app naar Bertil of Anneke. 
Gegevens: zie boekje 


