
God zal ze Zelf bevestigen en schragen!  

Info 7 Bethel Schagen – 28 maart 2025 

 

Beste vrienden en vriendinnen, 

Ineens staat hij naast ons, even voordat de lunch begint. Ik geef hem de hand. Hij noemt zijn 
naam. ‘Ik kom alleen even kijken hoor. Ik zag het bord buiten staan en was benieuwd wat jullie te 
bieden hebben.’ Hij had gelezen dat er een lunch zou zijn. Maar daar kwam hij niet voor. Hij 
kwam af en toe ook in de kerkdiensten de laatste tijd en hij was gewoon benieuwd naar de 
lunchactiviteit. ‘Ook geen bakje koffie dan?’ vraag ik. Dat wil hij dan nog wel. Intussen wordt de 
tafel gedekt voor de lunch en blijft hij toch maar zitten. Even een broodje mee-eten. En daarna 
doet hij actief mee met de Bijbelstudie. ‘Christenen geloven toch in reïncarnatie’, vraagt hij 
tijdens de Bijbelstudie. Er volgt een mooi gesprek.  

Evangelisatie Hoorn 

Na de lunch rijden we naar Hoorn. We hebben een ontmoeting gepland staan met Jan Boer, die 
daar evangelist is. Een mooi kruis op de gevel van het gebouw zorgt voor herkenbaarheid. Jan is 
zondags voorganger op deze evangelisatiepost. Doordeweeks hebben ze allerlei activiteiten 
zoals een koffieochtend, een Bijbelleesuur, een kinderclub, een Bijbelkring en een 
‘Explorergroep’, die zich speciaal richt op zoekers. Het is goed om zo van gedachten te wisselen. 
We stellen voor elkaar maandelijks te ontmoeten en zo ervaringen te delen.  

Zondagse diensten 

Eens in de vier tot zes weken ga ik voor in de zondagse 
dienst in Bethel. Afgelopen zondag was het weer mijn 
beurt. Gelijk met ons komt hij aan bij het gebouw, de 
bezoeker van donderdag, die alleen een bakje koffie 
kwam drinken, maar intussen mee lunchte en ook bij 
de Bijbelstudie actief meedeed. Hij zit op de voorste 
rij. De preek op deze vierde Lijdenszondag gaat over 
de Koopman en de parel. De Koopman, Jezus, Die 
naar deze aarde gekomen is om Zijn parel, Zijn 
gemeente, vrij te kopen. Hij verliet alles wat Hij had bij 
Zijn Vader, om naar deze vervloekte aarde te komen, 
om haar van de vloek te verlossen. Na afloop geef ik 
hem de hand. ‘Deze preek was een pareltje’, zo zei hij. 
Na de dienst drinken we nog koffie. Hij komt zeker nog 
eens terug, verzekert hij me.  

Vrijwilligers 

DV half april gaan we beginnen met straatwerk in 
Schagen. We gaan de markt op om met mensen in 
gesprek te gaan. We zullen flyeren in aanloop naar Pasen. Ook delen we uitnodigingen uit voor 
de lunch op donderdag. In mei willen we ook starten met een Ontmoetingsuur op zondag. Na de 
ochtendkerkdienst, willen we om 13.00 uur een Ontmoeting organiseren voor mensen die een 

https://www.youtube.com/live/CrKoAEFVIE4?si=QP201eY64DD8N5Bb


kerkdienst nog een te hoge drempel vinden. We eten met elkaar een broodje, waarna we met 
elkaar nadenken over een stukje uit de Bijbel. Voor deze Ontmoetingsuren hebben we nu vier 
koppels die om de beurt een uur willen verzorgen. We zijn nog op zoek naar een vijfde koppel. 

Laat me gerust weten, wanneer u 
belangstelling hebt. Ook voor het 
straatwerk en de lunch op 
donderdag zoeken we nog 
vrijwilligers. Voor de lunch zou 
het fijn zijn als we nog twee 
vrouwen en één man zouden 
hebben, die bij toerbeurt willen 
meedraaien in het rooster. Voor 
straatwerk zoeken we mannen 
en/of vouwen die op donderdag 
of zaterdag eens in de zes weken 
ongeveer anderhalf uur willen 
vrijmaken om in het centrum van 
Schagen te flyeren en met 
mensen in gesprek te gaan.   

Ook zijn we blij dat we een aantal nieuwe organisten mogen verwelkomen, die de zondagse 
samenkomsten begeleiden. Mocht u uw steentje willen bijdragen aan het mooie werk dat we 
vanuit Beth-El doen, maar weet u niet goed hoe? Neem dan vrijblijvend contact met me op. 

We willen u vragen om te … 

Danken voor: 

- … de koppels die zich aangemeld hebben voor het Ontmoetingsuur op zondag, 
- … de mogelijkheid om straatwerk te beginnen, 
- … de bezoekers die God steeds Zelf op ons pad brengt, 
- … de ‘nieuwe’ mensen die we tijdens de samenkomsten op zondag mogen ontmoeten. 

Bidden of: 

- … God de contacten die we hebben zal zegenen, 
- ,,, God de Ontmoeting op zondag zal zegenen, 
- … God het straatwerk zal zegenen, 
- … er een vijfde koppel zich zal aanmelden voor het Ontmoetingsuur, 
- … zich nieuwe vrijwilligers aanmelden. 

 

Bethel is een kleine gemeente. We zijn afhankelijk van giften om het werk langere tijd te kunnen doen 
en het eventueel uit te breiden. Draagt u het evangelisatiewerk een warm hart toe, dan kunt u uw gift 
geven via de QR-code of door het over te maken naar IBAN: NL30RABO0121256499 

Uw gift via deze QR komt rechtstreeks ten goede aan het evangelisatiewerk.  

Kent u anderen die deze info ook wel graag zouden ontvangen, vraag het hen en laat het mij weten.  

Mail: evangelist@bethelkerkschagen.nl of app 0630912241. 

Volg ons ook op ons kanaal op Whatsapp, voor nieuws. Klik hier. 

Een hartelijke groet, 

Arjan van den Noort 

mailto:evangelist@bethelkerkschagen.nl
https://whatsapp.com/channel/0029Vb2CkayEwEjzdcB1m93x

