
God zal ze Zelf bevestigen en schragen!  

Info 2 Bethel Schagen – 17 januari 2025 

Beste vrienden en vriendinnen, 

Dank voor jullie gebed en meeleven. Van diverse kanten heb ik de achterliggende weken 
felicitaties en zegenwensen gekregen. Vaak vergezeld van de opmerking/belofte dat er voor ons 
gebeden wordt. 

Het gebed is noodzakelijk. Het is het belangrijkste wapen 
in de geestelijke strijd die we te voeren hebben. Noord 
Holland staat bekend als een regio waar het christendom 
minder prominent aanwezig is dan op de Veluwe. En dat is 
nogal eufemistisch uitgedrukt. Vanuit de contacten die ik 
heb gehad de achterliggende weken blijkt dit steeds weer: 
Kleine gemeentes, niet alleen in Schagen, maar ook in 
Wieringerwaard, Hoorn, Den Helder en in andere plaatsen. 

Bevestigingsdienst 

Op zondag 5 januari ben ik bevestigd als evangelist in 
Bethel. Peter heeft vanuit het bestuur de vragen gesteld die 
aan ouderlingen worden gesteld, hoewel de context voor 
mijn functie wel anders is. Na de bevestiging heb ik de 
dienst overgenomen en heb ik gepreekt vanuit Lukas 14 
over de grote maaltijd. De kerntekst was vers 23, de laatste woorden: ‘opdat Mijn huis vol wordt’. 
Hierbij heb ik ‘Mijn’ bewust met een hoofdletter geschreven. Gods huis (Bethel) zal vol worden. 
Het is Gods werk. Wij zaaien, Hij zorgt voor de vrucht. In dat vertrouwen hebben we het werk in 
Schagen op mogen pakken. Het was een bijzondere dienst, waar ik met dankbaarheid op 
terugkijk.  

Mocht je de dienst willen bekijken, dan kan dat via deze link: 
https://www.youtube.com/live/ARbQhid2D0Q?si=OSYKXncDa81avnfT 

Wil je vaker diensten terugkijken, dan kan dat via ons YouTubekanaal. Kijk dan even bij ‘Live’. Hier 
staan de live-opgenomen diensten. Ze staan ook allemaal achter elkaar in een playlist.  

Tijdens de bevestigingsdienst waren er ook gemeenteleden van Broek op Langedijk aanwezig. 
We zijn blij met de betrokkenheid vanuit deze gemeente. 

Lunch 

Die betrokkenheid is er ook bij de lunch, het eerste project dat we opgestart hebben. Vanuit 
Broek op Langedijk kregen we versterking. Wilna zorgde voor de inkopen. Samen met Rita uit 
Schagen heeft ze de lunch verzorgd. De eerste keer is altijd spannend: komen er mensen? Het 
nieuwsbericht dat we aangeboden hadden bij het Noordhollands Dagblad was niet geplaatst. 
Vooraf folderen lukte niet op korte termijn. Ik ben voor twaalf uur een paar keer de straat 
opgegaan om wat flyers mee te geven aan voorbijgangers. Ook op het stoepbord waren deze 
flyers te lezen. Een jongeman nam de flyer aan, liep door. Ik zag hem van een afstand naar het 

https://www.youtube.com/live/ARbQhid2D0Q?si=OSYKXncDa81avnfT


bord toelopen en de tijden bestuderen: Inloop 12.15 uur. Het was nu 11.30 uur. Hij liep door. Drie 
kwartier later kwam hij terug. ‘Ik kom lunchen, als dat mag.’ We hebben de kerkzaal bekeken. We 
hebben een bakje koffie gedronken samen en daarna geluncht. Hij gaf aan niet in toevalligheden 
te geloven. Een Big-bang theorie kon er bij hem niet in.  

Dat kwam goed uit, aangezien ik het wilde hebben over de schepping. Eén opmerking van zijn 
kant: ‘Soms denk ik dat we veel meer moeten denken in perspectieven. God is zó groot en wij zijn 
zó klein.’ 

Inderdaad, wat is God groot! God bracht deze jongen op ons pad. En God gaf nog veel meer: 
afgelopen zondag waren er vijf mensen in de dienst die normaal niet in Bethel kerken. Een 
reactie van een van hen: ‘Ik heb hier vroeger wel gekerkt, maar kwam eigenlijk nooit meer. Maar 
de laatste tijd hoor ik zoveel over Bethel, dat ik besloten had er weer eens heen te gaan.’ 

 

Danken dat: 

- … we een fijne bevestigingsdienst hebben gehad, 
- … we een start hebben kunnen maken met het lunchproject, 
- … er een bezoeker was bij de lunch, 
- … de afgelopen zondagse dienst door meer mensen bezocht werd, 
- … er meegebeden en meegeleefd wordt. 

 

Bidden om: 

- … een zegen over de eerste dienst die ik in Bethel gehouden heb, 
- … een zegen over de diensten die de komende zondagen gehouden worden, 
- … bezoekers ‘van buiten’ in de diensten, 
- … vrucht bij de bezoeker van de lunch, 
- … gezegende contacten. 

 

Bethel is een kleine gemeente. We zijn afhankelijk van giften om het werk langere tijd te kunnen 
doen en het eventueel uit te breiden. Draagt u het evangelisatiewerk een warm hart toe, dan kunt u 
uw gift geven via de QR-code of door het over te maken naar IBAN: NL30RABO0121256499 

Uw gift via deze QR komt rechtstreeks ten goede aan het evangelisatiewerk.  

 

Wilt u deze info maandelijks digitaal ontvangen, laat het mij dan weten. Mail: bethelschagen@gmail.com of app 
0630912241. 

 

Een hartelijke groet, 

 

Arjan van den Noort 
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