God zal ze Zelf bevestigen en schragen!

Info 6 Bethel Schagen - 14 maart 2025 /\

BETH-EL

Beste vrienden en vriendinnen,

Vanuit de consistorie/koffiekamer kijk je zo de
kerkzaal in. Bezoekers die in Bethel binnenkomen
lopen langs de kerkzaal naar de koffiekamer. , : i

Een blauw oog

Terwijl ik zit te werken in de koffiekamer, zie ik hem It i 4
binnenkomen. Zijn blauwe oog valt me direct op. ‘Wat sunes Fi1Ri

heb jij dan gedaan?’ vraag ik hem. ‘Is een heel
verhaal’, zegt hij. ‘Ik ben weer teruggevallen in mijn
oude leventje. Ze hebben me tegen de grond gewerkt.
Maar ik heb ervan geleerd. Was een goede les voor
mij. Ik wil het toch weer anders gaan doen.’ Eris

vandaag geen lunch, maar inmiddels weten de

bezoekers ons te vinden op donderdag. We praten wat

door, bij een bakje koffie. Of hij echt zijn leven weer op

de rit wil hebben? ‘Jazeker. Wel graag.’ We vertellen de

gelijkenis van de verloren zoon. Hij kent het niet, maar

luistert goed. Zijn conclusie na het verhaal: ‘Dan heb ik nog een hele weg te gaan.’ We vertellen
hem hoe de hemelse Vader met uitbebreide armen klaarstaat en ook hem vraagt zich om te
keren, zich te bekeren. Samen bidden we of God ook in zijn leven wil komen en in hem werken
wil.

‘Toevallige’ voorbijganger

Ik heb vandaag een afspraak staan met een Schagenaar. (De mensen die in Schagen geboren en
getogen zijn heten ‘Schagenezen’, de mensen die er zijn komen wonen van buitenaf heten
‘Schagenaren’.) Vorige week kwam hij langsrijden met de auto, een ‘toevallige’ voorbijganger. Het
bord, met uitnodiging voor de lunch, stond buiten. Er werden flyers uitgedeeld voor de lunch. Hij
stopt en draait zijn raampje open. ‘Zijn jullie weer open?’ vraagt hij. Hij wil wel wat doen voor ons.
Er worden contactgegevens uitgewisseld. Vandaag praten we verder. In het verleden heeft hij in
Bethel gekerkt . De laatste tijd kerkt hij bij een andere gemeente. Hij wil graag behulpzaam zijn in
Gods Koninkrijk. Hij belooft komende week langs te komen bij de lunch. ‘Misschien kan ik wel
een paar buren meenemen, die ongelovig zijn.” Wat is het mooi, dat deze man zo, in zijn buurt,
‘evangelist’ is.

Activiteiten

De lunch, waar we in januari mee begonnen zijn, loopt goed. Er zijn een aantal vaste bezoekers.
En door de verdere contacten die er ontstaan, zoals met de ‘toevallige’ voorbijganger, hopen we
dat het aantal bezoekers toeneemt. Na de Pasen hopen we te starten met een Ontmoetingsuur



op zondag. Naast de ochtenddienst, die om 10.00 uur begint, willen we op de middag gaan
starten met een Ontmoetingsuur. We eten een eenvoudige lunch met elkaar en bespreken
daarna een Bijbelgedeelte. Ook willen we rond de Pasen starten met straatevangelisatie. We
willen de markt opgaan om Paasfolders uit te delen. We gaan met zakjes paaseitjes de straat op
en nodigen de mensen uit voor de zondagse dienst en voor het uurtje zingen op Stille Zaterdag.
De invulling van dit zanguur zal vergelijkbaar zijn met wat we gedaan hebben voor Kerst. We
zingen bekende liederen onder begeleiding van een aantal instrumentalisten.

Mooie vergezichten

Terwijl ik weer terugrijd naar huis (nog steeds met
chauffeur), geniet ik van de vergezichten op de
dijk Enkhuizen-Lelystad. Ik denk terug aan de dag
van vandaag en wat God de afgelopen maanden
allemaal gegeven heeft in Bethel. We leggen het
in vertrouwen in Zijn handen, wetend dat Hij in
het werk in Schagen vergezichten wil en zal
geven.

We willen u vragen om te ...

Danken voor:

- ... de mooie gesprekken die we iedere week weer hebben,

- ... de bezoekers die ons inmiddels weten te vinden,

- ... de openingen die God Zelf creéert,

- ... de vrijwilligers die zich aanmelden voor de nieuw op te starten activiteiten.

Bidden of:

- ... God door wil werken in het hart van de jongen die we het verhaal van de verloren zoon hebben verteld,
- ... God wil geven dat er steeds meer mensen met ons in contact komen,
- ... God de nieuw op te starten activiteiten ook zal zegenen.

Bethel is een kleine gemeente. We zijn afhankelijk van giften om het werk langere tijd te kunnen doen
en het eventueel uit te breiden. Draagt u het evangelisatiewerk een warm hart toe, dan kunt u uw gift
geven via de QR-code of door het over te maken naar IBAN: NLS3ORABO0121256499

Uw gift via deze QR komt rechtstreeks ten goede aan het evangelisatiewerk.
Kent u anderen die deze info ook wel graag zouden ontvangen, vraag het hen en laat het mij weten.

Mail: evangelist@bethelkerkschagen.nl of app 0630912241.

Een hartelijke groet,

Arjan van den Noort
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